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Orde van Dienst voor de zondag 26 oktober 2025, De Open Hof Oud-Beijerland 
Voorganger: mw. Anneke Klavers 
Muzikale leiding: Leo Lommers, mmv: 5 mannen als Zangers 
VOORBEREIDING 
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 

Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingen we daarbij:  
In deze stilte – Sela (zangers + herhalingen door gemeente) 
 Voorzang: Geef ons uw vrede, in deze stilte. 

Breng onze onrust tot rust. 
 

Allen:   Geef ons uw vrede, in deze stilte. 
  Breng onze onrust tot rust. 
Voorzang: Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
  Breng onze onrust tot rust. 
 

Allen:   Geef ons uw vreugde, in deze stilte. 
  Breng onze onrust tot rust. 
 

Bemoediging en drempelgebed 
 

o: Onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
o: Laten wij bidden:  ……………….. door Jezus Christus onze Heer. 
g: AMEN. 
 

Aanvangslied (staande) : NLB 280: 1, 4, 5 ,7 (De vreugde voert ons naar dit huis) 
1: De vreugde voert ons naar dit huis 

waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 

4: Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, 
waar Gij ons met uw eng'len troost, 
waar Gij U vinden laat? 

 

5: Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat 
en heilig ons hier met uw licht, 
uw voorbedachte raad. 

7: Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
maar blijven zal de kracht 
die wie hier schuilen verder leidt 
tot alles is volbracht. 

 

Groet: 
vg: De Heer zij met u. 
g: Ook met u zij de Heer  (gemeente gaat zitten) 
 

Kyrie  Beden afgewisseld met: NLB 62a (1e keer zangers, herhaling gemeente) 
1: Bij God alleen verstilt mijn ziel, 

van Hem komt mijn bevrijding. 
 

Gebed bij de opening van de Schriften,  
afgesloten met NLB 328 (1e keer zangers, herhaling gemeente) 
1: Gij wacht op ons 

totdat wij opengaan voor U. 
Wij wachten op uw woord 
dat ons ontvankelijk maakt. 
Stem ons af op uw stem, 
stem ons af op uw stem, 
op uw stilte. 

 

Moment met de kinderen 
 
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Schriftlezing: Psalm 15 (NBV21) 
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Zingen: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’ (NLB 91a) 
1: Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 

2: Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 

 

3: Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 

 

Evangelielezing: Schriftlezing: Lucas 10: 38 – 42 (NBV21) 
 

Zingen:  De druk van alledaagse dingen (Zingenderwijs 16) 
  (mel. Gez. 429: Wie maar de goede God laat zorgen) 

 
Leer ons vanuit uw woord te leven:  
Liefde die niemand tot iets dwingt,  
zorg die ons dichter bij elkaar brengt,  
vreugde die ons voor altijd bindt.  
Breng ons dan in herinnering,  
uw zachtheid die de dood bedwingt. 
 

Liefhebben, houden van mijn naaste,  
wees ons nabij, geen mijn en dijn.  
Ogen die vragen: Maakt U mij vrij  
om kwetsbaar mens te kunnen zijn.  
Breng mij toch in herinnering,  
blijf en spreek van dat ene ding.

Verkondiging, aansluitend orgelspel  
 

Zingen: NLB 887 (Wees stil en weet) (1 door zangers, 2 en 3 door gemeente) 
1: Wees stil en weet: Ik ben uw God. 

Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
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2: Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 

3: Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 

 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

Zingen: Lied 868: 1, 4 
1: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Kom allen saam, 
psalmzing de heilige naam, 
loof al wat ademt de Here. 

 

4: Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 

 

Dankzegging, voorbeden, stilgebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader 
 

Mededelingen en collecten door de diaken 
1e Vluchtelingenwerk HW, 2e Kerkenwerk 

 

Slotlied: ‘Zolang wij ademhalen’ (NLB 657: 1, 3, 4) 
1: Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

3: Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

 

4: Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 

Wegzending en zegen 
 

Inleiding op de zegen: 
‘In stilte het ek gewag’ (zangers) – Jan Steyn 
 

In stilte het ek gewag op die Here my God 
En Hy het vir my gesê: ‘Ek wil God wees in jou lewe, in jou leve.’ 

 

Zegen, met gezongen Amen 
 

Het licht voor ons uit…. 
 

Muziek 


